
PANIC LUDIC
Post-apocalyptische afvaldressuur en pop-up poëzie

 
De wereld na de Apocalyps.
Een kwetsbare held probeert te redden wat verloren leek.
Hij begeeft zich in een mijnenveld en gaat aan het graven.
De objecten die hij te voorschijn haalt brengt hij tot leven met een combinatie 
van jongleertechnieken en ingenieuze doe‑het‑zelf oplossingen.
Wat volgt is een bevreemdend dressuurnummer met opwindbare kuikentjes, 
elastieken vlinders, een radiogestuurd beest en vliegensvlugge afvaldiertjes.
Hun “moment de gloire” is kort maar schitterend!

PANIC LUDIC is een post-apocalyptische dressuur-act, een hommage aan de 
vriendschap tussen mens en object en een visueel manifest dat de tand des 
tijds ontzenuwt.
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